Protestantse gemeente Het Trefpunt

Orde van dienst voor de viering op
zondag 16 april 2023

Thema: ‘Niet(s) zien en toch geloven...?

Voorganger: ds. Sicco Zijlstra
Organist: Addy Alberts



Welkom
Aansteken van de kaars

Zingen: Lied 213:1,3en 4

Morgenglans der eeuwigheid,
licht aan 't eeuwig Licht onttogen,
stel ons deze ochtendtijd

uwe heerlijkheid voor ogen,

en verdrijf door uwe macht

onze nacht!

Laat uw heil'ge liefdegloed

onze koude werken doden

en versterk in ons de moed

om, de eeuw'ge nacht ontvloden,
voordat wij ten onder gaan,

op te staan.

Breekt de jongste morgen aan,
geef, 0 Opgang uit den hoge,
dat wij met U opgestaan

alle leed vergeten mogen,

doe ons opgaan tot uw feest
onbevreesd.

Inleiding

Stilte
INKEER

(we gaan staan)

Zingen: Psalm 89:1en 6

Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied

des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied.
Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten
hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten.



Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven,
een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve.

Wij loven, Heer, de macht van uw verheven hand,

uw uitgestrekte arm houdt al uw werk in stand.

Gij hebt uw troon gegrond op recht en waarheid beide
als pijlers van uw heil, onwrikbaar door de tijden,

en als herauten gaan U voor op al uw schreden

uw goedheid en uw trouw, o Vorst van onze vrede.

Groet
V: De Heer zij met u,
G: ook met u zij de Heer

Bemoediging
V: Onze hulp is in de naam van de Heer
G: die hemel en aarde gemaakt heeft

Drempelgebed

Zingen: Lied 906 : 1 en 4

God is tegenwoordig, God is in ons midden,
laat ons diep in 't stof aanbidden.

God is in ons midden, laat nu alles zwijgen

alles in ons voor Hem neigen.

Wie de stem / heft tot Hem

sla de ogen neder, geve 't hart Hem weder.

Koning in de hemel, kon ik U maar prijzen,
U volkomen eer bewijzen.

Kon ik als een engel eeuwig opgetogen
naar U zien met eigen ogen.

Laat mijnu / reeds aan U

alles mogen geven,

lieve God, mijn leven.

(we gaan zitten)



Kyriégebed

Loflied: Lied 632

Dit is de dag die de Heer heeft
gemaakt en gegeven.

Laat ons Hem loven en danken,
verheugd dat wij leven.

Diep in de nacht

heeft Hij verlossing gebracht,
heeft Hij ons licht aangeheven.

Waren wij dood door de zonde,
verminkt en verloren,

doven van harte,

verhard om zijn woord niet te horen,
Hijj is zo groot,

Hij overmande de dood.

Wij zijn in Jezus herboren.

Nu zend uw Geest, als een vuur,
als een stem in ons midden.

Dat wij van harte

elkander verstaan en beminnen
en zo voortaan

eren uw heilige naam

en U in waarheid aanbidden.

HET WOORD

Gebed om de Geest
Lezen: Johannes 20:19-31 (NBV)

Zingen: Lied 644 :1,2en 3

1 Terwijl wij Hem bewenen,
omdat Hij van ons ging,

is Hij aan ons verschenen

in zijn verheerlijking.

2 Terwijl wij om Hem treuren,
toont Hij ons hand en voet.

Hij komt door dichte deuren,
Hij spreekt zijn vredegroet



3 Terwijl wij van Hem spreken,
is Hij in onze kring

om ons het brood te breken
van zijn verkondiging.

Verkondiging
Orgel /pianospel

Zingen: Lied 800:1,3 en 4

Wat zou ik zonder U geweest zijn,

hoe zou ik zonder U bestaan?

Ik zou ten prooi aan angst en vrees zijn
en eenzaam door de wereld gaan.

Mijn liefde tastte in den blinde.

Een afgrond lag in het verschiet.

En waar zou ik een trooster vinden

die werkelijk wist van mijn verdriet?

Maar Christus gaf mij taal en teken

en ik ben zeker van zijn stem.

De nacht is voor het licht geweken,

het grondloos lot krijgt zin door Hem.
Nu word ik mens, herkrijg mijn vrijheid
bij water, woord en brood en wijn,
omdat ik weet van zijn nabijheid

waar twee of drie vergaderd zijn.

Godlof, een Heiland, een bevrijder,
vol liefde en macht heeft ons gered.
De Mensenzoon werd onze leider
en heeft ons hart in vlam gezet.
Toen ging voor ons de hemel open,
oorsprong en doel, zo ongedacht.
Geloven konden wij en hopen.

Wij wisten ons van Gods geslacht.

Mededelingen



GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader ...

ZENDING EN ZEGEN

(we gaan staan)

Slotlied: Lied 643 :1,3,5,7en 9

Zing nu de Heer! Hij zag ons aan,
maakte de nacht tot morgen.

Hij die ons riep in 's Vaders naam,
heeft ons bevrijd van zorgen.

Als een verweeuwde zat de kerk,
treurende om haar Heiland,

maar in het graf deed Hij zijn werk,
streed met de laatste vijand.

Zing nu de Heer! Hij is getrouw.
Ook als wij niet meer hopen,
bloeien aan dorens van de rouw
lachend de rozen open.

Zing het de hoge hemel rond!

't Woord aan de dood ontsprongen
werd weer een kracht in onze mond,
brandend met vuren tongen.

Jubel, want die in aarde lag,
zit op de troon verheven!
Jubel, want elke blijde dag
is ons zijn woord tot leven!

Heenzending en zegen
G: Amen (3x gezongen)



Inzameling van de gaven

De 1€ collecte is bestemd voor de diaconie en de 2€ voor de zogenaamde
Kliederkerk.

Kliederkerk is een missionaire vorm van kerk-zijn waarin jong én oud op
een creatieve manier de betekenis van bijbelverhalen ontdekken. Samen
met kinderen én volwassenen ontdekken, vieren en eten. Met elkaar in het
voetspoor van Jezus leren gaan. Het is een geweldige manier om gezinnen
en kinderen die geen kerkelijke achtergrond hebben aan te spreken. De
Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt kliederkerken zodat zij
kunnen groeien als vindplaats van geloof, hoop en liefde.

(respectievelijk bus 1 en 2 bij de uitgang)

U kunt uw gaven ook overmaken op de rekening van de Diaconie

Protestantse gemeente Bennebroek,
NL 20 RABO 0306985683 o.v.v.: Collecte 16 april 2023

Agenda

Bezinning en Verdieping

"Sorry, we missed you”.

U wordt van harte uitgenodigd om deze film te zien; een film die gaat over
het leven van een pakketbezorger, over de moeilijke werkomstandigheden
en de gevolgen voor zijn gezinsleven. Zie ook info in de Wegwijzer.
Dinsdag 18 april, 14:00 uur in Het Trefpunt te Bennebroek



